
 

 

 
Verslag van rit naar Den Bosch 
 
Datum 24-08-2025 

Afstand 100 km 

Deelnemers Jaap, Ed, Ad G, Bert, Hans K, Jan vL, Cees, Willy, Harry, Ad S, 
Willem en Hans V. 

Weer 9-18 graden, zon, zwakke wind vanuit NW, kracht 1. 

Dobbelsteen Zes 

 

 

Wat mensen al niet doen om niet te hoeven fietsen. Ton appte zaterdagavond 
het volgende: “Ik kan helaas niet mee. Onze dochter is zojuist tot onze totale 
verrassing getrouwd, dus half negen is wat vroeg🥂 ”. Ton, van harte 
gefeliciteerd! 

Het begin van de rit was het bekende “zwaan kleef aan”, wat we gewend zijn 
bij ritten naar het noorden. Zeven man stonden klaar bij DVS, maar Willy vond 
zijn band toch niet hard genoeg opgepompt, dus hij snel naar huis om bij de 
Leemerhoef aan te sluiten. Bij de Joriskerk stonden drie man te popelen om 
aan te sluiten en op de Wolvendijk volgden er nog twee. Dus waren we met z’n 
twaalven. Ik had bij de briefing vooraf al gezegd dat de route, in vergelijking 
met de vorige keer, iets aangepast was, in die zin dat we nu op de terugweg bij 
Best aan de zuidkant van het kanaal zouden fietsen. 

Bij Nuenen de gebruikelijke omweg omdat daar veel gebouwd wordt, maar dat 
verliep prima. Ook daarna verliep gladjes. De kopmannen wisselden keurig om 
de vijf kilometer en het tempo bleef lekker constant. De bekende klinkers naar 
Boskant en daarna naar Olland. 

Even na Olland klonk het verzoek te matigen, wat eigenlijk een verzoek tot een 
plaspauze was. Het was inmiddels ook al wat warmer geworden dus bij een 
enkeling ging een deel van de kleren uit. Vervolgens linea recta naar den 
Bosch. Hoewel… bij Hezelaar miste de kopmannen de afslag, maar met een 
korte omweg kwamen we snel weer op de route. Het stukje door Sint-
Michielsgestel moeten we nog een keer belijken of dat ook anders kan. 



 

 

In den Bosch was het gezellig druk op 
de Parade. De Kermis stond klaar, maar 
was gelukkig nog niet in bedrijf. We 
zochten een mooi terras op met 
voldoende lege stoelen om goed bij 
elkaar te kunnen zitten. Bert trakteerde 
op Bossche Bollen omdat hij jarig 
geweest was. En dat lieten we ons 
prima smaken. Na de gebruikelijke 
verhalen en discussies over de wereld, 
de politiek en het voetbal vertrokken we 
weer, maar niet nadat Bert een mooie 
zes gegooid had! 

De terugweg, met verse kopmannen, 
begon door het mooie Bossche Broek en 
daarna een klein stukje gravelen. Maar 
omdat het droog weer was, was dat 
geen probleem. Verder richting 
Gemonde, door Liempde richting Son. De heenweg was vrijwel windstil 
geweest, en nu was de wind een klein beetje opgekomen. En dat zorgde voor 
een prima tempo. Bij Son reed Ed rechtdoor naar Nuenen, waar de rest 
richting Best de weg vervolgde. Volgens afspraak langs de zuidkant van het 
kanaal. 

Bij Batadorp weken de kopmannen plots van de route af. Dit gaf verwarring en 
onduidelijkheid in het peloton. Mede omdat de keuze om niet langs het 
vliegveld te rijden, niet met iedereen en ook niet met de wegkapitein 
gecommuniceerd was. En dit nadat we de afgelopen weken toch regelmatig de 
discussie gevoerd hebben en met zijn allen geconcludeerd hebben dat de 
wegkapitein in dit soort gevallen het laatste woord heeft. Jammer en een smet 
op een verder mooie en fijne rit. 

Het laatste stuk verliep zonder problemen en met de gebruikelijke ‘afzwaaiers’ 
bij de Oirschotsedijk en ijsbaan, zodat we rond één uur weer met zeven man in 
Aalst arriveerden. 

Uw reporter Willem. 


